II. Abdülhamid'in 
Beylerbeyi Günleri 

PROF. DR. CEVDET KÜÇÜK 

E. Abdülhamid, hayatının yaklaşık son 6 yılını Üsküdar'da bulunan Beylerbeyi sarayında geçirdi. 1 Osmanlı Devleti'nde ilk meşruti yönetimi başlatan II. Abdülhamid, bir Balkan komitesi haline gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti 2 tarafından meşrutiyete karşı olmakla ve "31 Mart Vakası"nı çıkarmakla suçlanarak, 3 Selanik'ten getirilen "Hareket Ordusu"nun İstanbul'a hakim olmasından sonra, 27 
Nisan 1909'da tahtından indirildi. 4 Hareket Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa, eski padişahın Selanik'e gönderilmesini kararlaştırdı ve baş muhafızlığına da Fethi Bey'i (Okyar) atadı. 5 Hemen Yıldız sarayını terk etmesi ve aksi halde to- pa tutulacağı bildirilerek, apar topar Yıldız Sarayı'ndan çıkarılan Sabık Padişah ve ailesi, arabalarla Sirkeci İstasyonuna getirildi ve buradan özel bir tirene bindirilerek Selanik'e gönderildi. 6 

Sabık Hakan'ın ikametine tahsis edilen Alatini Köşkü Selanik'in en güzel köşklerinden biriydi. 7 Adeta hapishane haline getirilen köşkün pencereleri tahta perdelerle kapatılmıştı. Padişah ve yanında bulunanların dışarıya ve köşkün bahçesine çıkmaları, misafir kabul etmeleri ve yakınlarıyla görüşmeleri yasaklanmıştı. Günlük gazete ve dergi okumalarına izin verilmiyordu. Köşkün birinci katını marangoz atölyesi haline getirerek, çok sevdiği mesleğini icra etmeye başlayan Abdülhamid'in dört eşi ile altı oğlundan ikisi ve beş kızından üçü yanındaydı. Yıldız Sarayını hemen terk etmek zorunda bırakıldıklarından, o sırada sarayda bulunmadıkları için gelemeyen diğer çocuklarının da yanma gelmelerini ve eğitimlerinin sağlanmasını istiyordu. Ayrıca hayatı özerindeki kuşkuları da devam ediyordu. 

Abdülhamid'in hal'inden sonra sıkıyönetim ilan ederek ve darağaçları kurarak bir sindirme hareketine girişen İttihatçıların, İnkılâbı koruma bahanesiyle başlattıkları tedhiş rejimi giderek tabiileşti. Meşrutiyet örfileşerek "Hürriyet" adı altında iki meclisli acayip bir mutlakıyet rejimi haline geldi. Hafiyelik yeni bir 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şekle büründü ve matbuat susturuldu. 8 Böylece devleti ele geçiren İttihatçılar, Abdülhamid'in büyük yekûn tutan şahsi servetine de ordu adına el koymaya karar verdiler. Kendisinin imzalaması gereken evrakı hazırlayarak Selanek'e gönderdiler. 

Sabık Hakan, alın teriyle çalışarak ve tasarruf ederek kazandığı şahsi servetini severek orduya vereceğini, ancak kendisinin de bazı isteklerinin olduğunu söyledi. 
Alatini köşkünün kendi adına satın alınmasını, aile fertlerinin güvenliklerinin sağlanmasını, hizmetinde bulunan kişilerin şahsi hürriyetlerinin verilmesini, kalan ömrünü huzur içinde sürdürebilmesi için şahsi servetinden bir miktarının ayrılmasını, hayatının resmen emniyet ve kefalet altına alınmasını istiyordu. 

Baş Muhafızı Fethi Bey'in, bu isteklerinin yerine getirileceğine dair kendi el yazısıyla yazdığı bir belgeyi imzalayıp takdim etmesinden sonra; "Hepsi millete orduya ve donanmaya feda olsun. Yeter ki doğru yolda kullansınlar. Veballeri omuzlarmdadır" diyerek belgeleri imzaladı. 9 Fakat ordu adına el konulan bu paraların ve mücevherlerin büyük bir kısmının İttihatçı liderlerin ceplerine gittiği daha sonra ortaya çıktı. 10 

Hükümet, Abdülhamid'in bütün varlığını elinden aldığı halde isteklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Aksine eski padişahla yakından ilgilenmeyi kesti. Sabık 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Hakan, hayatından daha çok endişe etmeye başladı. Bilhassa aklanmadan gözlerini kapamış olma ihtimalinin acısını yüreğinde hissediyordu. Devamlı olarak, meşrutiyete karşı olmadığını ve 31 Mart vakasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyordu. Sesini ilgililere duyurmak için, 6 Temmuz 1909 'da "Millete, Devlete, Mebusana ve Askere Açık Arzııhâlimdir" başlığı altında yazdığı bir mektubu Fethi Bey'e verdi. O da, meclis başkanlığına takdim edilmek üzere Harbiye Nezareti'ne gönderdi. 

Abdülhamid mektubunda; kendisine yargısız infaz yapıldığını ve savunma hakkının kutsal olduğunu söylüyordu. Hakkındaki bütün suçlamalara cevap verebilmesi için hâkim karşısına çıkarılarak yargılanmasını, suçlu bulunursa cezalandırılmasını, suçsuz bulunursa aklanmasını ve bilhassa hayatının ordu, meclis ve hükümet tarafından müştereken yazılı olarak taahhüt altına alınmasını istiyordu. 11 Mahmut Şevket Paşa, birkaç gün sonra bu mektubuna çok sert bir cevap verdi. Fethi Bey'e gönderdiği yazıdaa: "Ordu hayatını koruyor! Daha başka ne istiyor? Vehmi başına bu işleri getirdi. Şimdi hayatıyla oynuyor" 12 diyordu. 

Sabık Hakan artık kalabalık içinde yalnızlığa terkedilmişti. Duygu ve düşüncelerini aktarabildiği Fethi Bey'in Selanik'ten ayrılmasına ve yerine atanan Rasim Bey'in, Abdülhamid'in felaketi şerefine Türk düşmanı Sandanski'yi Alatini köşkünde ziyafet vermesine çok üzüldü. 13 

Gazi Ahmed Muhtar Paşa Hükümeti, 8 Ekim 191 2 'de Balkan harbinin başlaması ve Selanik'in Yunan tehdidi altına girmesi üzerine Abdülhamid'i Bursa'ya nakletmeğe karar verdi. Ancak Sabık Hakan, buradan kendisini ancak ölümün çıkaracağını söyleyerek teklifi kabul etmedi. 14 Kâmil Paşa hükümeti de, Abdülhamid'i Beylerbeyi Sarayına nakletmeye karar verdi. Kendisini ikna etmeleri için damatlarından Mehmet Şerif ve Arif Hikmet Paşalarla Fethi Bey, Alman Sefaretinin Loreley adlı gemisiyle Selanik'e giderek hükümetin kararını Sabık padişaha bildirdiler. 

Kendisine gazete verilmediği için Balkan harbinin çıktığından haberi olmayan Abdülhamid, "demek o mübarek Rumeli elden gidiyor ve gitmiş bile" dedikten sonra kiliseler meselesini sordu. Halledildiği cevabını alınca Balkan Harbinin çıkışının tabii olduğunu söyledi. 15 "Elçilerimiz uyudular mı? Dört devlet ittifak eder de hükümetin nasıl haberi olmaz? Bu ne gaflet!" diyerek üzüntüsünü dile 
getirdi. 16 

Abdülhamid, Selanik'in Yunan işgaline uğrayabileceği ve hayatının tehlikede olduğu ve bu nedenle İstanbul'a nakledileceği hatırlatılınca, memleket elden gittikten sonra hayatının hiçbir kıymetinin olmadığını ve kesinlikle buradan ayrılmayacağını söyledi. Kendisinin de artık herhangi bir şahıstan farklı olmadığını ve eline bir silah alıp ölünceye kadar askerle birlikte Selanik'i savunacağını bildirdi. "Ölürsem şehit olurum. Ben zaten ölmüş bir adamım! Allah devleti bu hâle getirenleri kahretsin!" dedi. 17 

Bu sırada kalp hastası Mehmet Şerif Paşa'nın hıçkırıklar içinde dışarı çıkarılması, eski padişahın daha çok içini dökmesine mani oldu. Eliyle mülakatın bittiğini 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işaret ederken Fethi Bey'e kalmasını söyledi. Son üç yıl zarfında cereyan eden olayların bir özetini Fethi Bey'den dinledikten sonra; "Sizler tecrübesiz ve genç idiniz. Fakat sadaret makamına lâyık gördüğünüz 18 Said ve Kâmil paşalar senelerdir takip edilen idare-i maslahat siyasetinin zaruret olduğunu bilmiyorlar mıydı? Onların vebali sizinkilerden daha büyüktür. Bu kadar gaflet bu kadar kısa zamana nasıl sığdı?" 19 diyerek uygulanan politikaların yanlışlığını dile getirdi. 

Abdülhamid, İstanbul'a nakli konusunda Fethi Bey'in şahsi düşüncesini öğrenmek istedi. Fethi Bey'in İstanbul'a dönmesinin aynı zamanda devletin haysiyet ve şerefinin de icabı olduğunu söylemesi üzerine, Beylerbeyi Sarayı 'na yerleşinceye kadar kendisini yanında görmek istediğini bildirdi. Yol boyunca Fethi Bey'den son üç yılın olaylarını ve memleketin içinde bulunduğu durumu ayrıntılarıyla öğrenmeğe çalıştı. Eşinin babası Rum ve annesi Rus olduğu için elçilik dahi vermediği Asım Bey'in 20 Balkan harbi çıktığı sırada Hariciye Nazırı olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Şahsî servetini kuvvetlenmesine tahsis ettiği ordunun, tarihinde görülmemiş mağlubiyetlere uğramış olmasına dikkat çekerek; "Ben sizlere daima orduyu siyasetin dışında tutunuz dedim. Bu vebalinizin bedelini korkarım memleket daha uzun zaman ödeyecek" dedi. 21 

Abdülhamid, İstanbul'da hanedanın ve devletin seçkin simalarından oluşan bir heyet tarafından karşılanmayı umuyor ve İstanbul'a gündüz girmek istiyordu. 
Gelibolu açıklarında durum İstanbul'a bildirilerek izin alındı. Ancak gemi, 2 Kasım 1912 günü öğle saatlerinde İstanbul limanına geldiğinde Abdülhamid büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kendisini karşılamak için ne Sadrazam Kâmil Paşa, ne de görevlendirdiği bir nazır, ne de Sultan Reşad'ı temsil eden bir saray yetkilisi vardı. Sadece bir Kaymakamın (Yarbayın) komutasında bir bölük asker bulunuyordu. Fakat Alman elçisi, oldukça kalabalık maiyetiyle birlikte Eski Padişahı karşılamak ve selamlamak üzere oradaydı. 

Abdülhamid, Fethi Bey'in elini tutarak Beylerbeyi Sarayı 'nm rıhtımına çıktı. 
Böylece, Fethi Bey'le başlayan İstanbul'dan ayrılık, yollarda geçen süre dahil 3 
yıl 6 ay 3 gün sonra yine Fethi Bey'le İstanbul'da noktalanmış oldu. Fethi Bey'e hemen gitmemesini ve biraz beklemesini isteyen Abdülhamid, yolda anlattıklarından çok etkilendiğini ve devletin içinde bulunduğu tehlikeden dolayı çok üzüldüğünü söyledi. Kendi fikir ve tavsiyelerine ihtiyaç duyulursa hizmete hazır olduğunu, bu halisane arzusunun menfi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, hiçbir ihtirasının olmadığını, tek gayesinin vatanı selamet ve huzur içinde görmek olduğunu bildirdi. Tecrübenin devlet hayatında büyük mazhariyet olduğunu belirterek, 33 yıllık tecrübesinden yararlanarak devlete hizmet etmez ise Allah ve tarih huzurunda sorumlu olacağını söyledi. Hemen kendi el yazısıyla bir mektup yazıp zarfa koyduktan sonra, Fethi Bey'den bunu bizzat kardeşi Sultan Reşad'a vermesini rica etti. Fethi Bey de, kabine tarafından görevlendirildiğini hatırlatarak, Sadrazam Kâmil Paşa'ya mektup muhtevasından bahsetme konusunda iznini aldı. 

Kâmil Paşa, Abdülhamid'in "Bana da bir silah veriniz, düşmanla dövüşerek öleyim" dediğini duyunca hüzünlendi. Fethi Bey'e mektubu hemen saraya ulaştırmasını istedi. Fethi Bey'i kabul eden Sultan Reşad da, ağabeyinin sağlık durumunu sordu. Belki yerine getirebileceğine emin olmadığı için bir arzusunun olup olmadığını soramadı. Abdülhamid'in eline bir silah alıp ölünceye kadar düşmanla savaşma isteğini duyunca onun da gözleri yaşardı. Mektubun muhtevasıyla ilgileneceğini söyleyen Padişah, vaktin çok geç olmasına rağmen, hemen Sadrazam Kâmil Paşa'yı saraya çağırarak sabık padişahın, eğer iktidardakiler isterlerse ve ihtiyaç duyarlarsa hizmete hazır olduğu yolundaki arzusunu bildirdi. 22 Fethi Bey, ertesi günü Beylerbeyi Sarayına gitmeden önce Sadrazam Kâmil Paşa'yı tekrar ziyaret ederek, sabık padişahın görev isteği hakkında tamamlayıcı bilgi sundu. Otuz üç yıllık tecrübesinin buhranlar önünde daima kıymet ifade ettiğini anlattı. 

Sadrazam Kâmil Paşa, Eski Padişahın huzur ve emniyeti için hükümetçe alınması gereken tedbir ve tavsiyelerinin olup olmadığını sordu. Fethi Bey de, Selanik'te alınan sıkı tedbirlere burada gerek olmadığını ve gazeteleri takip etmesine, aile yakınlarıyla ve şahsi dostlarıyla temasına engel olunmamasını önerdi. 
Ancak Beylerbeyi Sarayı 'na gittiğinde, binayı adeta kuşatılmış halde buldu. Sahile tahta muhafız barakaları yapılmış ve aralarında süngülü askerler dolaşıyordu. Dışarısıyla haberleşme ve çıkış imkânı olmayan Saray'a giden ana yol üzerinde dahi kontrol barakaları kurulmuştu. Kısacası Eski Padişah, Beylerbeyi Sarayı 'nda Selanik'tekinden daha sıkı bir koruma altına alınmıştı. 
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İstanbul'da hanedanın ve devletin seçkin simalarından oluşan bir heyet tarafından karşılanmayı beklerken Kızkulesi açıklarında ümidi ilk defa kırılan Abdülhamid, bu aşırı tedbirlerden dolayı hayatından daha çok endişe etmeye başlamıştı. Selanik'ten bir komplo sonucu getirildiğini düşünüyordu. Fethi Bey'i kapalı perdeler arkasında hüzünlü, huzursuz ve endişeli bir şekilde kabul etti. Fethi Bey'in Padişah'tan getirdiği cevabı sükûnetle dinledikten sonra, aşırı koruma tedbirinden duyduğu güvensizliği şu sorularıyla dile getirdi: "Siz bir kurmay subay olarak Selanik'in düşman işgaline maruz olduğu kanaatinde misiniz? 
Yoksa bu, beni buraya kasd-ı mahsus ile getirmenin zahirî sebebi midir? Namusunuz üzerine doğru ve açık cevap veriniz."- 3 dedi. Fethi Bey de, böyle bir kasıtlı hareketin olmadığını ve Selanik'in gerçekten düşman tehdidi altında olduğunu anlattı. Sıkı güvenlik tedbiri alınması konusuyla bizzat ilgileneceğini söyleyerek Sabık Padişahı ikna etti. 

Eski Hakan, rahatlamış olarak memleket meseleleri üzerinde konuşmaya başladı. 
Kâmil Paşa kabinesinde görev alanların kimler olduğunu sordu. Ermeni asıllı Gabriel Noradunkyan Efendi'nin Hariciye Nazırı olduğunu öğrenince çok şaşırdı. 24 Bu harp zamanında, Tevfik Paşa, ve Rifat Paşa gibi Türk vezirleri dururken, bir Ermeni'nin hareciye nazırı yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Fethi Bey kendisine, saltanatı boyunca pek çok Rum, Ermeni ve Musevi'nin nazırlık yaptığını hatırlatması üzerine de, bu tercihlerin belli meselelerin halli için faydalı ve hatta zaruri olduğunu, fakat harp zamanında Harbiye Nazırlığı kadar önemli Hariciye Nazırlığının Türk'ten başkasına emanet edilemeyeceğini ifade etti. 

Fethi Bey, Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra, Beylerbeyi Sarayındaki sıkı güvenlik tedbirinin kimler tarafından ve niçin alındığını araştırdı. Sabık Padişahın Muhafızı Rasim Bey, Selanik'te dahi görülmeyen bu sıkı güvenlik tedbirlerinin, Harbiye Nezareti'nce görevlendirilen Miralay Yusuf Naci Bey tarafından alındığını söylemişti. Ancak işin garibi, bu tedbirlerden ne Sadrazam Kâmil Paşa'nm, ne de Harbiye Nazırı Nazım Paşanın haberi vardı. 

Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı'na ayak basar basmaz baş muhafızı Rasim Bey'in eline bir talimatname verilmişti. Doksan maddeden oluşan ve İstanbul muhafızlığı tarafından hazırlanan talimatnameye göre, eski padişahın dışarıyla irtibat kurması kesinlikle yasaklanmıştı. Muhafızlıkça eline vesika verilen ve görevli kişiler dışında hiçbir kimse saraya giremiyordu. Buna, Sabık Padişahın çocukları, yakın akrabaları ve dostları da dâhildi. İki subay, gece ve gündüz Eski Padişah ve sarayda kalan yanmdakilerin duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmakla görevlendirilmişlerdi. Yani saraydakilerin aralarında yaptıkları konuşmalar ve birbirleriyle işaretleşmeleri dahi bu subaylar tarafından tespit ediliyor ve her gün hükümete rapor ediliyordu. Saraya karadan ve denizden belli mesafeden sonra yaklaşmak kesinlikle yasaktı. 25 

Beylerbeyi Sarayı 'nda uygulanan bu sıkı tedbirler artarak devam itti. Her hükümet değişikliği olduğunda hemen Beylerbeyi Sarayı'nda da değişiklik yapılıyor ve Abdülhamid'in çevresindeki görevliler de değiştiriliyordu. İstanbul Muhafızı Memduh Paşa, kendi isteğine göre bütün görevlileri değiştirdi. Doktor Atıf Bey'i 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cepheye göndererek onun yerine emekli miralay bir doktoru görevlendirdi. Rasim Bey'in yerine de Ahmet Bey adında bir miralayı atadı. Böylece Abdülhamid'in çevresindeki resmi görevliler de, İttihat ve Terakki Fırkasının muhalifi olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası taraftarlarından seçilmiş oldu. 

Abdülhamid ile yanında bulunan aile fertleri ve çalışanlar, tıpkı Selanik'te olduğu gibi Beylerbeyi Sarayı 'nda da mahpus hayatı yaşıyorlardı. Evlerine gidip gelmeleri, dışarı çıkmaları ve yakınlarıyla görüşmeleri tamamen yasaklanmıştı. 
Buradaki tek farklılık veya yenilik, Sabık Padişaha artık günlük gazete ve dergi veriliyor olmasıydı. Ayrıca bazı küçük arzuları da yerine getirilmeye başlanmıştı. Evlatları cuma günleri Baş ağalarını saraya göndererek, Baş Muhafız vasıtasıyla babalarının sağlık durumu hakkında bilgi alabiliyorlardı. Fakat karşı sahil- de oturdukları halde babalarının elini öpüp hatırını soramıyorlardı. 

Abdülhamid'in gazete merakı devam ediyordu. İktidardayken yaptığı gibi, yine her sabah bütün gazeteleri okuyor ve bütün siyasi olayları önemle takip ediyordu. Olaylarla ilgili düşüncelerini de, hemen her gün gördüğü doktoru Hüseyin Atıf Bey'le paylaşıyordu. Ondan memleket ahvali hakkında bilgi almağa çalışıyordu. Bu sırada en çok üzerinde durduğu konu Balkan harbiydi. En çok ta savaşın seyrine ve yönetiliş şekline önem veriyordu. Bulgarlar bütün kuvvetleriyle Çatalca önlerinde toplanmışlardı. Top sesleri Beylerbeyi Sarayı'ndan bile duyuluyordu. Eğer bu son savunma hattını aşarlarsa Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul tehlikedeydi. Harpteki yenilginin sebeplerini, ordunun politikaya bulaştırılmış olmasında gören Eski Padişah, harbi yöneten komutanların isimlerini öğrendikçe, bunların nasıl bu görevlere atandıklarına şaşırıyor ve üzülüyordu. 

Sabık Hakan üzülmekte haksız da değildi. Çünkü orduyu siyasete bulaştırmanın cezasını çekerek, "Halaskar Zâbitân" grubunun baskısıyla iktidardan uzaklaştırılan İttihatçılar, yeniden orduyu elde ederek iktidara gelmek için çeşitli entrikalar çeviriyorlardı. 26 Düşman orduları İstanbul kapılarına dayandığı bir sırada, asker içine nifak sokarak bozgunculuk yapıyorlardı. Anadolu askerine Rumeli'nin kendi vatanları olmadığından bahsederek, hükümetin kendilerini boş yere kırdırdığını söylemekten bile çekinmiyorlardı. Bu sırada Balkan devletleriyle Londra'da yapılan görüşmeler, Edirne yüzünden sonuçsuz kalmıştı. Büyük devletler 17 Ocak 1913'te Babıâli'ye bir nota vererek, Edirne'nin Bulgarlara ve Adalar'm da kendilerine bırakılmasını istemişlerdi. Hükümet de, elçilere verilecek cevabı görüşmek üzere 23 Ocak 1913 günü Babıâli'de toplanmıştı. İttihatçılar, uzun süredir tertipledikleri hükümet darbesini gerçekleştirmek için hemen harekete geçtiler. Enver ve Talat Beyler başta olmak üzere partinin ileri gelenleri, hükümetin Edirne'yi Bulgarlara terk ettiğini ileri sürerek, bir takım çapulcularla birlikte Babıâli'yi bastı. Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürüldü. Kamil Paşa da silah zoruyla istifa ettirildi. Hareket Ordusunun ünlü komutanı Mahmut Şevket 
Paşa da Sadarete getirildi. 27 

Sultan II. Abdülhamid'in 

Babıâli Baskınını gazetelerden okuyan Abdülhamid, bu durumun Avrupa dev- Beylerbeyi sarayındaki letleri üzerinde fena tesir yapmasından endişe ediyordu. Kamil Paşa'nm akıllı |^ a ° ?', 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bir vezir olduğunu, ancak siyasi görüşünde daima becerisizlik bulunduğunu, kabinesini de iyi seçemediğini ve böyle nazik bir zamanda kabiliyetsiz Nazım Paşa'yı Harbiye Nazırı yapmakla hata ettiğini söylüyordu. 28 Yeni yönetimin, büyük bir zafer kazanmasa bile, hiç olmazsa kaybedilen bazı yerleri kurtarabileceği ümidinde olan Abdülhamid, devamlı Buhari-i şerif okuyor ve namazlarında 
da dua ediyordu. 29 

İttihatçıların, kanlı bir ihtilalle iktidarı ele geçirmelerinden sonra İstanbul Muhafızlığına getirilen Miralay Cemal Bey, 30 Memduh Paşa'nm Beylerbeyi Sarayı 'na getirdiği muhafızları hemen oradan uzaklaştırdı. Rasim Bey ile Doktor Atıf Bey de tekrar görevlerine iade edildiler. Rasim Beyle birlikte zeki ve ateşli bir genç olan Yüzbaşı Naci Bey de muhafızlara dâhil edildi. Cemal Bey, eski sadrazam Kamil Paşa'nın İngiliz elçisiyle anlaşarak Sultan Abdülhamid'i tekrar taht'a çıkarma hazırlığı içinde olduğuna inanıyordu. Eğer Abdülhamid'in Selanik'ten getirilmesi bir süre daha gecikmiş olsaydı, Selanik limanına gelmek üzere Kıbrıs'ta hazır bekletilen bir İngiliz filosunun sabık padişahı alıp İstanbul'a getirerek taht'a çıkaracağını iddia ediyordu. Fakat sabık sultanın kısa zamanda getirilmesi ve alman tedbirler sayesinde bu teşebbüsün önlendiğini söylüyordu. 31 

Tamamen dedikodudan ibaret olan bu safsatalara gerçekten inanan Cemal Bey, Beylerbeyi Sarayı'nda alınmış olan sıkı koruma tedbirleriyle yetinmeyerek daha sıkı kurallar koydu. Eski padişahın kızlarıyla görüşmesine sadece kurban bayramının ikinci günü izin verildi. Birkaç saat süren bu görüşme sırasında mutlaka resmi bir görevli de hazır bulunuyordu. Sabık padişahın bütün ısrarlarına rağmen oğullarıyla sadece bir kere görüşmesine müsaade edildi. Diğer ziyaretçilerin mutlaka İstanbul Muhafızlığından izin almaları gerekiyordu. Eski padişahla görüşme süresi dakika ile tespit edilmişti. Görüşme sırasında ziyaretçinin yanında mutlaka resmi bir görevli de hazır bulunuyordu. 

Cemal Bey'in görevleri arasında, Üsküdar Mıntıkası Komutanlığı da bulunuyordu. Bu yüzden bu bölgede entariyle kahvelere çıkmayı, izin almadan düğün ve sünnet törenleri yapmayı ve geceleri belli saatlerden sonra sokaklarda dolaşma- yı da yasaklamıştı. 

Abdülhamid, Cemal Bey'in kendisi hakkındaki bu düşüncelerinden, aldığı tedbirlerden ve olaylardan habersiz olarak artık kendine meşguliyet bulmaya başlamıştı. Hükümetin kendisine verdiği mütevazı maaşıyla, bir taraftan marangoz takımlarının eksikliklerini tamamlarken, bir taraftan da kümesler yaptırıyor, fizan tavukları aldırıyor, güvercinlerini çoğaltıyor ve papağanlanyla meşgul oluyordu. Kısacası vaktini hoş geçirmek için kendisine eğlenceler bulmaya ve bir taraftan da günlük gazetelerden ülkede olup bitenleri izlemeğe çalışıyordu. 

İttihatçıların Edirne demagojisiyle ve büyük iddialarla Edirne'yi kurtaracakları vaadiyle iktidara getirdikleri Mahmut Şevket Paşa hükümeti hiçbir şey yapamadı. Aksine 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşmasını imzalayarak Edirne'yi Bulgarlara terk etti. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 11 Haziran günü Divan yolu caddesinde bir suikast sonucu arabasının içinde öldürüldü. Olay hemen Beylerbeyi Sarayına yansıdı. İstanbul Muhafızı Cemal Bey, hemen telefonla Abdülhamid'in Baş Muhafızı Rasim Bey'i arayarak olayı duyurdu. Sarayda acilen alınması gereken tedbirleri bildirdi. 

Cemal Bey, suikast'm Eski Hakanı tekrar taht'a çıkarmak için Abdülhamid taraftarlarınca tertiplendiğini düşünüyordu. Bundan dolayı Rasim Bey'e, Çırağan Vak'asmdaki 32 gibi Eski Padişahı kaçırmak için Beylerbeyi sarayına bir baskın girişiminde bulunulması halinde, Abdülhamid'in derhal öldürülmesini emretti. 
Rasim Bey de bu işi Naci Bey'e havale etti. Naci Bey de, bu görevi millet ve memleketin selameti için seve seve yerine getireceğini bildirdi. Sarayın her tarafında tertibat alındı. Eğer dışarıdan en küçük bir saldırı teşebbüsünde bulunulmuş olsaydı, Eski Hakanın öldürülmesi işten bile değildi. Neyse ki Mahmut Şevket Paşa'nın katili kısa zamanda yakalandı ve suikast'm ferdi bir olay olduğu anlaşıldı. Böylece Beylerbeyi Sarayı üzerindeki şüpheler biraz olsun dağıldı. 

Bu tedbirlerden ve verilen emirlerden haberi olmayan Abdülhamid ise, ihtirasla ve komitecilikle memleketin büyük bir felakete sürüklendiğini, Mahmut Şevket Paşa'nın kıymetli bir komutan olduğunu, yerinin doldurulamayacağını ve çok üzüldüğünü söylüyordu. 33 On beş gündür görmediği doktoruna da, kendisi yüzünden başına bir şey gelmesin ve yine yanından almasınlar diye tedbirli davrandığını ve Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden duyduğu derin üzüntüyü ve yerine koyacak adam bulamayacaklarını dile getiriyordu. 34 Ayrıca zavallı Damad Salih Paşa'nın adının suikasta karıştırılarak idam edilmesine ve 
yeğeni olan karısına bir baş sağlığı bile dileyememesine de çok üzülüyordu. 35 

Mısırlı Said Halim Paşa'nın sadarete getirilmesiyle birlikte, İttihat ve Terakki Komitesinin en şiddetli tedhiş devri de başlamış oldu. Gazeteler, tıpkı tahttan indirildikten sonraki gibi Abdülhamid aleyhine yoğun bir kampanyaya giriştiler. Abdülhamid, gazetelerin kendisini tekrar "gagalamaya" başladıklarını, hakkında yazılanların tamamen iftira olduğunu ve kendisini halk nazarında küçük düşürmek için hükümet tarafından teşvik edildiğini ileri sürüyordu. 36 Sık sık "Benden ne istiyorlar?" diye soruyordu. Savunma hakkı elinden alınmış bir kişinin tek taraflı olarak suçlanmasının hem hukuka ve hem de meşrutiyet ilkelerine aykırı olduğunu, kendisi hakkında yargısız infaz yapıldığını, hakkındaki bütün iddiaların cevaplarının bulunduğunu, fakat evrakının yanında olmadığını, savunma hakkının elinden alındığını ve burada tecrit edildiğini söylüyordu. 

Abdülhamid, bilhassa bu sırada Said ve Kamil Paşaların hatıralarını yayımlamaları ve kendisine yaptıkları haksız ithamlar karşında adeta feryat ediyordu. Saltanatı döneminde peş peşe defalarca göreve getirdiği bu iki eski sadrazamının, icraattan en az kendisi kadar sorumlu olduklarını unutarak, bütün yanlış işlerin sorumluluğunu üzerlerinden atmalarına ve suçu tamamen kendisine yüklemelerine çok üzülüyordu. Devletin resmi evrakının tetkik edilmesi halinde bu hatıralarda yazılanların doğru olmadığının anlaşılacağını belirtiyordu. 

Abdülhamid, kendisini haksız yere acımasızca suçlayan Kamil Paşa'nın ölüm haberini duyunca da çok üzülmüştü. Doktoruna Kamil Paşa hakkındaki 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düşüncelerini uzun uzadıya anlatıyordu. Aynı şekilde Said Paşa'nm ölüm haberini alınca da üzüntüsünden ağladığını söylüyordu. Said Paşa'nın kendisini taht'tan indirdiği ve hatıralarında kendisi hakkında iyi şeyler yazmadığı hatırlatılınca da, Said Paşa'ya karşı bir husumetinin olmadığını, aksine kendisini sevdiğini, âlim, tecrübeli ve zeki bir adam olduğunu söylüyor ve ondan başka eski devlet adamının pek kalmadığından yakmıyordu. 

Fethi Bey, bu sırada Sofya Elçiliğine atanmıştı. Eski padişahla vedalaşmak için Beylerbeyi Sarayı 'na gitti. 37 Eski Hakanın bulunduğu kat, o güzelim Beylerbeyi Sarayının estetiğini bozacak şekilde tahta perdelerle ayrılmıştı. Odasının önünde devamlı süngülü askerler nöbet tutuyordu. Bu manzara Fethi Bey'i çok üzdü. 
Abdülhamid, Fethi Bey'i vakur, metin ve fakat kederli bir halde karşıladı. Oldukça da zayıflamış görünüyordu. Fethi Bey'in ilgili makamlara iletebileceği bir isteğinin olup olmadığını sorması üzerine, "Zat-ı Şahaneden 38 maruzatım hakkında irade şeref sudur olmadı" diye cevap verdi. Bununla, Beylerbeyi sarayına ilk geldiği gün Fethi Bey vasıtasıyla gönderdiği mektubuna bir cevap alamadığını kastediyordu. Fethi Bey, veda ederken arzusunu tekrarlayarak, ihtiyaç duyulan her anda hizmete hazır olduğunu, bu hizmetinin tecrübelerinin hududu içinde müşavere ile sınırlandığını, bundan herkesin emin olmasını ve endişe etmemesini bilhassa vurguladıktan sonra saltanattan gına getirmiş bir insan olduğunu söyledi. 

Abdülhamid, Enver Bey'in 3 Ocak 1914'te 33 yaşında Mirlivalığa (Tuğgeneralliğe) terfi ettirilerek Harbiye Nazırlığına getirilmesine çok sevindi. Doktor Atıf Bey'e, Enver Paşa'yı görürse Harbiye Nazırlığına gelmesinden dolayı memnuniyetini bildirmesini rica etti. Genç ve kabiliyetli olduğunu, inşallah devlete, millete ve orduya güzel hizmetler görür dedi. Kendisinden isteklerinin "muhafaza" hususu ve kendisine müşkülat gösterilmemesinden ibaret olduğunu söyledi. Zaten kendisinin de başka bir emelinin olmadığını belirtti. Yalnız kendisine karşı bir itimatsızlığın olduğunu, bunu anlayamadığını ve teessüf ettiğini bildirdi. 
Bayramda kızlarını gördüğünü ve memnun olduğunu, inşallah bir gün oğullarını da görmesine izin verirler de görürse başka bir arzusunun olmadığını, devlete ve millete dua ettiğini söyledi. 39 

Abdülhamid, üç gün sonra 11 Martta doktoruyla yaptığı görüşmede de, bu gün Enver Paşanın kendisini ziyaret ettiğini söylüyordu. 40 Onunla biraderine haber göndererek, kendisinden endişe edilmemesini, geri kalan ömrünü burada rahatça geçirmekten başka bir emelinin olmadığını ve millete dua ettiğini söylediğini bildiriyordu. Yanında çalışan ağaların ve aşçıların kendisi yüzünden mahpus hayatı yaşadıklarını, bunların çoluk çocuklarının olduğunu hatırlatarak serbest bırakılmalarını rica ettiğini, bu ricasını Enver Paşa'nın padişaha aktaracağından ümitli olduğunu, çünkü söz verdiğini söylüyordu. 41 Ancak İttihatçıların büyük baskısı altında bulunan Sultan Reşad'ın ağabeyinin isteğini yerine getirmesi im- 
, , kansızdı. Ama eski padişah hala ümidini yitirmemisti. Nitekim Atıf Bey'e, Enver 

Beylerbeyi _■*• , _ 

sarayından Paşa'dan bazı istekleri olduğunu, onun da elinden geleni yapacağını ve munte- 

bir kesil 
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Abdülhamid, kendisine duyulan bu itimatsızlığa rağmen, ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmeğe ve düşüncelerini açıklamaya devam ediyordu. Hemen her gün görüştüğü doktoru Atıf Bey'e sağlık durumuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıktan sonra, hemen sözü güncel konulara getiriyor ve konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini hiçbir kısıtlama yapmaksızın açıklıyordu. 

Avusturya-Macaristan imparatorunun veliahdı Ferdinand'm 28 Haziran 1914'te Saray Bosna'da öldürülmesi olayının, bütün dünyayı büyük bir felakete sürükleyeceğini söylüyor ve ısrarla Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini savunuyordu. İkisi de asker kökenli olan özel doktoru Atıf ve Baş Muhafızı Rasim Beylerden hükümetin tutumunu öğrenmeğe çalışıyordu. Bunlar vasıtasıyla sözleri- nin hükümet çevrelerine ve ilgili makamlara duyurulacağı ümidiyle, gazetelerden takip edebildiği olaylar hakkındaki düşüncelerini, öngörülerini ve tavsiyelerini açıkça ifade ediyordu. Tecrübelerine dayanarak büyük devletlerin ve özellikle İngilizlerin emellerini ve politikalarını anlatıyordu. Savaşın bilhassa Osmanlının sonu olacağını söylüyordu. 

Avusturya'nın 28 Temmuz'da Sırbistan'a savaş açmasıyla Abdülhamid'in korktuğu oldu. Bulgaristan'ın tarafsız kalmasına sevinen Abdülhamid, Rusya'nın 1 
Ağustos'ta Almanya'ya savaş açması üzerine korkuya kapıldı. Bulgarların, Rusya'nın peşinden gitmesi halinde işimizin güçleşeceğini söylüyordu. Bu nedenle 
Türkiye'nin selametinin tarafsızlıkta olduğunu ısrarla tekrarlıyordu. 42 

Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını savunurken İttihatçılar, ateşe atılmak için adeta yarışıyorlardı. Hükümet içinde, Sadrazam Said Halim Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dâhiliye Nazırı Talat Paşa ve Meclis Başkanı Halil Bey'den oluşan bir cunta, diğer hükümet üyelerine ve padişaha dahi haber 
vermeden 2 Ağustos'ta Almanya ile gizli bir ittifak imzalamışlardı. 43 

Türkiye, dört İttihatçı liderin Almanya ile ittifak yapmasına rağmen savaşta tarafsız kalacağını duyurdu. Buna rağmen seferberlik ilan edilmiş olmasını da bir ihtiyat tedbiri olarak açıkladı. Ancak 11 Ağustos'ta "Goben" ve "Breslau" adlı iki Alman zırhlısının İngilizlerden kaçarak Marmara denizine girmeleri bütün dengeleri bozdu. Gemilerin düşmana iade edilmesi tarafsızlığın bir gereği olduğu halde, Enver Paşa kabineye haber bile vermeden gemilerin sığınmasına izin verdi. İngiltere, kendisine sipariş edilen ve parası peşin ödenen Sultan Osman, Reşadiye ve Fatih adlı üç 
dretnot ile altı muhribi ve iki denizaltıyı Türkiye'ye vermeyeceğini açıkladı. 44 

Abdülhamid, iki Alman gemisinin Türk karasularına doğru kovalanmasının ve parası peşin ödenmiş gemilerimizin bize verilmemesinin İngilizlerin bir planı olduğuna inanıyordu. İngiltere'nin eskiden beri hilafeti kendi himayesine almak istediğini, bunu sağlamak için bizi üçlü ittifaka sokmaya çalıştığını, bunu vesile ederek Mısır'ı ilhak, Hicaz, Yemen ve Suriye'yi işgal ederek bir Arap devleti kuracağına inanıyordu. Israrla bu genel savaştan bize zarar gelmemesi için gayet itidalli davranılması gerektiğini ve bilhassa gazetelerin yine yukarıdan atıp tutmalarına dikkat çekerek, tarafsız kalamamaktan ve büsbütün perişan olmaktan korktuğunu söylüyordu. 45 
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Sabık Hakan'ın korktuğu ne yazık ki oldu. İttihatçı hükümet, iki Alman gemisinin satın alındığını açıkladı. Yavuz ve Midilli adları verilen gemilerin Alman mürettebatına Türk askeri elbisesi giydirildi. Alman komutanın yönetimindeki gemiler Karadeniz'e çıkarak 11 Kasım 1914'te Rus sahillerini bombaladı. Böylece bir oldu-bittiyle Türkiye de itilaf Devletlerine karşı fiilen savaşa girmiş oldu. 

Abdülhamid, bu duruma bir türlü mana veremiyor ve "Nasıl olur? Bu bir deliliktir!" diyerek feryat ediyordu. İki gemi için ülkenin feda edildiğini, üç büyük devlete karşı bu harbe girmenin akıl kân olmadığını ve sonuçtan çok korktuğunu söylüyordu. Hele İttihatçıların 14 Kasım 1914'te Sultan Reşad'a "Cihad-ı Ekber" ilan ettirmelerine ise daha da şaşırıyordu. Cihadın kendisinin değil, ismi- nin elimizde bir silah olduğunu, yabancı büyük elçilerini tehdit etmek için bazen kendisinin de; "Bir İslam halifesinin iki dudağı arasında bir kelime vardır. 
Allah bunu çıkartmasın" dediğini hatırlatıyordu. Cihadın bizim için ismi olup ta cismi olmayan bir kuvvet olduğunu söylüyordu. "Bunun altından nasıl kalkacaklar? İngiltere buna inanacak mı?" diyerek üzüntüsünü dile getiriyordu. 46 

Abdülhamid, bütün çabalarına rağmen önleyemediği savaşın bir an önce bitmesi ve barışın gelmesi için çırpınmaya başladı. Doktoruna her gördüğünde harbin ne olacağını ve barışın nasıl geleceğini soruyordu. Üçlü İtilaf devletleri kazansa bile İstanbul'un Ruslara verilmeyeceğini, İngilizlerin bunu kabul etmeyeceklerini, olsa olsa İstanbul'un bir serbest liman olabileceği tahmininde bulunuyordu. 
Türk gazetelerinin düşmanla ilgili olarak edebe aykırı yayınlarının doğru olmadığını, mutedil bir dil kullanmanın diplomaside her zaman çok önemli ve faydalı olduğunu söylüyordu. 

Eski Hakan, arada sırada cepheden zafer haberleri geldikçe de ümitleniyor ve seviniyordu. Çanakkale deniz zaferinden ve bilhassa Mehmet Çavuş'un kahramanlığından bahsederken gözleri yaşarıyordu. Şifa-i şerif okuduğunu, orada peygamberin mübarek vücutlarında güzel bir koku olduğuna dair bir bahis olduğunu, kendisinin de tarif edemeyeceği latif kokular hissettiğini, bunların düşmanın Çanakkale'den geçemeyeceğinin bir işareti olduğunu söylüyordu. 47 

Abdülhamid, Çanakkale savaşları ve İstanbul'un geleceği üzerinde uzun uzadıya fikir yürüttüğü bir sırada, gazetelerde kendisinin Bursa'ya ve Sultan Reşad'm da Konya'ya nakledileceği haberini okuyunca çok sinirlendi. Doktoruna çok asabi olduğunu söyleyerek bir müsekkin yazmasını istedi. Atıf Bey de hiçbir şey- den haberi yokmuş gibi davranarak sebebini sordu. Abdülhamid de, buradan Selanik'e, Selanik'ten buraya, buradan da Bursa'ya gideceksin denildiğini hatırlatarak, bunun kendisine yapılmış en büyük hakaret olduğunu ve kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi. 48 

Nihayet işin aslı birkaç gün sonra anlaşıldı. İttihatçılar, Çanakkale'nin düşeceği endişesiyle başkenti Anadolu'ya taşımaya karar vermişlerdi. Sultan Reşad, ağabeyine haber göndererek, Bursa'ya nakledileceğini ve hazırlanması gerektiğini, kendisinin de Konya'ya gideceğini bildirdi. Abdülhamid bu karara çok sinirlendi. "Biraderim ne vapıvor? Hiçbirimiz Başkenti terk etmemeliviz. Özellikle Be y lerbe y> Sarayı 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kendileri ölünceye kadar burada kalmalıdırlar. Biz bütün Hanedan mensupları en küçük ferdimize kadar burada ülkemizi savunarak ölmeliyiz. Bizler son Bizans İmparatoru kadar da mı olamayacağız? Ben İstanbul'dan kesinlikle çıkmam. Burada ölmeye razıyım" 49 diyerek Sultan Reşad'a haber gönderdi. 

İtalya'nın İtilaf Devletleri yanında savaşa katılması üzerine Abdülhamid'in morali bozuldu. Durumu çok kötü görüyordu. Bütün bu gelişmelerin altında İngilizlerin parmağının olduğuna inanıyordu. "Ah bu İngilizler" diyerek, bunların her fenalığı yapacaklarını ve onları kimsenin durduramayacağını söylüyordu. 
Bir İngiliz denizaltlısmm Sarayburnu'na kadar geldiğini gazetelerden okuyunca, Çanakkale'de çok zayiatımızın olmasından endişe ediyorum diyordu. Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gelirlerse artık Anadolu'yu da taksim edecekleri endişesini taşıyor ve üzülüyordu. 

Abdülhamid, düşmanın Seddülbahir'den kovulduğu haberlerini yine gazetelerden okuyunca çok seviniyordu. Fakat hâlâ da harbin sonucundan endişeliydi ve korkuyordu. İngilizlerin inatçı bir millet olduklarını, galebe edinceye kadar 5-6 yıl savaşacağız dediklerini hatırlatarak, harbin uzun süreceğini söylüyordu. Devamlı müttefiklerin Selanik limanında beklettikleri askeri güç üzerinde durarak, bu gücün ne zaman ve nerede kullanılacağı konusunda tahmin yürütüyordu. İngilizlerin Yunanlılara İstanbul'u vaat etmelerinden korkuyordu. İngiliz Başbakanı 'nm Papa'yı ziyaret etmesini, bizim cihat ilanına bir karşılık olduğunu düşünüyor ve savaşı bir din kavgası haline getirmek istediklerini söylüyordu. 50 

Bu sırada Alman ilerleyişi durmuş ve bütün cephelerde mevzi harpleri başlamıştı. Mehmetçik yokluk içinde dokuz cephede kahramanca savaşıyordu. Müttefiklerimiz bize vaat ettikleri yardımı yapmıyorlar veya yapamıyorlardı. İttihatçılarla arası açılan Said Halim Paşa, 3 Şubat 1917'de istifa etti. Dâhiliye Nazırı Talat Bey'e vezirlik rütbesi verilerek sadrazamlığa getirildi. Abdülhamid, Selanik'te iken, İttihat ve Terakki lideri olan Talat Paşa, bazı konularda Abdülhamid'in düşüncelerini öğrenmek istemiş ve Fethi Bey'e bir mektup yazarak, bunları kendi sorusuymuş gibi sabık padişaha sormasını ve cevaplarını da kendisine bildirmesini istemişti. 

Bütün soruları cevaplandıran Abdülhamid, bilhassa orduyu siyasetin dışında tutmalarını söylemişti. Bunun için, gerekirse her fedakârlığı yapmalarını tavsiye etmişti. Vatanı ve milleti için kendisine her zaman her şey sorulab ileceğini, bildiklerini büyük bir cesaretle söyleyeceğini ve bundan ayrıca tarihe de hesap verebilmiş olmanın huzurunu yaşacağını bildirmişti. Hatanın beşer için olduğunu, kendisinin de hata yapmış olabileceğini, fakat ömrünü devlet ve milletinin saadetine vakfettiğini ve daima en iyiyi ve hayırlıyı istediğini söylemişti. 

Fethi Bey de, Talat Paşa'nm evinde bütün İttihatçı liderlerin huzurunda, eski Hakan'ın düşüncelerini ve tavsiyelerini anlatmış ve Talat Paşa'nm sorularına verdiği cevapları okumuştu. Dr. Nazım Bey de, okuma bittikten sonra; "Vallahi şu adamı boğacağım geliyor! Şu hale bakın! Hepimiz bir araya gelsek becereme- 
3'eceğimiz mükemmeliyette olan biteni anlatıyor, dertlerin şifası için reçete veriyor da, otuz şu kadar sene neden halletmedin diye soramıyoruz" demişti. 51 

İttihatçılar, Abdülhamid'in tamamen iyi niyetle, vatan ve millet sevgisiyle verdiği bu reçeteden faydalanmasını bilememişler ve ülkeyi felaketten felakete sürüklemişlerdi. Fethi Bey, Sofya Büyükelçiliği'ne giderken vedalaşmak için ziyaret ettiği Talat Paşa'ya, Abdülhamid'in hâlâ hizmet için çırpındığını hatırlatarak, bazı önemli konuları niçin gidip kendisine danışmadıklarını sormuştu. Talat Paşa da, cevap verememiş ve hangi yüzle huzuruna çıkayım dercesine boynunu bükmüştü. 52 

Talat Paşa sadrazam olunca, vatan ve milletin kaderini yakından ilgilendiren temel konular hakkında Sultan Abdülhamid'in neler düşündüğünü yeniden öğrenme ihtiyacını duydu. Yanına sadaret müsteşarı Ali Fuat Bey ile Matbuat ve İstihbarat Umum Müdür Muavini Ercümend Ekrem Bey'i de alarak Beylerbeyi Sarayı 'na gitti. Onlar muhafızlık dairesinde kaldı ve kendisi tek başına Sabık Hakanın huzuruna çıktı. Konuyu ve son olayları kısaca açıkladıktan sonra sözü neler tavsiye ettiğine getirdi. 

Abdülhamid, İttihat ve Terakki liderinin yüzüne bir süre gözlerini kırpmadan dikkatle baktıktan sonra, sakin ve heyecansız bir ses tonuyla konuşmaya başladı: "Bahsettiğiniz meseleler, konunun büyüklüğü önünde münferit ve takip edilen yolun tabii olaylarıdır. Benden sonra bambaşka bir siyaset takip edilmiştir. 
Bosna-Hersek, Avusturya-Rusya meselesi olmaktan çıkarılmış, Osmanlı-Avusturya meselesi yapılmıştır. Girit, İngiltere-Rusya meselesi olmaktan çıkarılmış, Osmanlı-Yunan meselesi haline getirilmiştir. Asla affedilmez gaflet olarak, Yunan-Bulgar kiliseleri arasındaki ihtilafı elinizle hallettiniz ve Balkan ittifakına yol açtınız. Ancak özel imtiyazlarla devlete olan bağlılığını koruyan Arnavutları, Sırp-Karadağ-İtalyan tahriklerine açık kapı yaptınız. Mebusan Meclisi'nin karar hakkını, Türk ve müslüman olmayan grupların birleşmesine imkân verecek tehlikeli neticeye sahne kıldınız. Bütün bu hatalarla devletin dayandığı siyasi denge mihveri mecrasından çıkmış oldu. Böylelikle üzerimizdeki emel ve ihtiras sahipleri, kendi aralarındaki rekabetin hududunu aştılar ve biri diğerlerin- den evvel harekete geçmek için fırsat aradılar. Teşebbüse geçenlerin rakipleri de olayların sonucunu beklediler" dedikten sonra, "Eğer Balkan Harbi olmasaydı, Cihan Harbi çıkar mıydı?" 53 diye sordu. 

Talat Paşa cevap veremedi ve sustu. Muhatabının daha çok o günün meseleleri üzerindeki düşüncelerini öğrenmek için geldiğini anlayan Abdülhamid sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu harbi denizlerde hâkim olan kazanır. Almanların tabii kaynakları sınırlıdır. Biz geniş sınırları savunmada güçlük çekeriz. Çünkü bütün silah ve malzemelerimizi dışarıdan alırız. Eğer bu harbe girmek zaruret oldu ise, hiç değilse mümkün mertebe dar cephelerde savaşmak ve uzak yerleri de mahalli halkın ekseriyeti teşkil ettiği kuvvetlerle savunmak tarzını tercih etmek şarttı. 
Sebepleri tartışmayacağım. Fakat görülüyor ki bunu da temin ve tatbik etmek mümkün olmamıştır. Böylelikle çıkan sonuçları tabii telakki etmek mecburiyeti vardır. Bunları, evvelinden derpiş etmiş olduğunuzu kabul etmek lazım. Aksi ise, sonuçlar öne yığıldığı zaman fikir sormanın ne manası var?" 54 dedi. 
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Talat Paşa, kendi ifadesiyle bu nazik haşlanma karşısında da verecek bir cevap bulamadı ve sustu. Abdülhamid, karşısındakinin olaylar karşısında kendisinden neler düşündüğünü değil de, neler yapılması gerektiğini öğrenmek istediğini kavramanın idraki içinde, bir açıklamada daha bulundu. Daha doğrusu Talat Paşa'nın da belirttiği gibi bir ders verdi: "Tatbik edilen kararlardan önce hatırlansaydım, uzun tecrübelerim mahsulü belki söyleyeceklerim olurdu. Fakat şimdi hadiseler iyi-kötü neticelerini vermek üzeredir. Ne diyebilirim? Tedbirlerin ve siyasetlerin istikametlerini değiştirmek zaman ve imkân meselsidir. Zannederim bu da mevcut değildir. Allah mülk ü milletin hayrına olan himmetleri müzdad buyursun" 55 temennisinde bulunduktan sonra ayağa kalktı ve kısa bir veda selamı vererek salonu terk etti. 

Abdülhamid'in ümitsizliği bundan sonra daha da arttı. Gazetelerden, İngilizlerin Hicaz sahillerine asker çıkardıkları, Mekke ve Medine'yi işgal ettikleri haberlerini okuyordu. Doktoru Atıf Bey'e devamlı olarak onların oradan nasıl çıkarılacağını, harbin sonucunun nereye varacağını ve durumumuzun ne olacağını soruyordu. Enver Paşa'nın Hicaz'a gitmesini önemsiyordu. Kimseyle fikir alış verişinde bulunmadığını, sadece gazeteleri okuyarak onlardan çıkardığı neticeye göre konuştuğunu hatırlatarak, bu savaştan en karlı çıkan tarafın ingilizler olacağını, Irak'ı ve Hicaz'ı aldıklarını ve bir Arap Hilafeti oluşturacaklarını söylüyor ve buna nasıl mani olunacağını soruyordu. İnsanın memleketin bu haline ve encamı- na ağlamamasmm mümkün olmadığını söylüyordu. 
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Eski Padişah, gazetelerin bir taraftan halkın sıkıntısından bahsederken, bir taraftan da eğlence yerleriyle ilgili ilanlar vermesine bir türlü anlam veremiyordu. 
Demek oralara gidecek parayı bulabiliyorlar diyordu. Üzüntüsünden sinirleri iyice bozulan Abdülhamid, artık gazete okumamaya karar verdi. Fakat yine de duramıyor ve gazeteleri elinden bırakamıyordu. Rusya'da çıkan ihtilal konusunda çeşitli fikirler yürütüyordu. Rusların savaştan çekilmesi ihtimalinden ve bunun bize sağlayacağı faydalardan bahsediyordu. 56 

Alman İmparatoru 'nun 15 Ekim 1917'de İstanbul'u ziyaret edeceğini gazetelerden okuyan Abdülhamid, bu gelişin bir nümayişten ibaret olacağını ve İtilaf Devletlerinin bunu kendilerine karşı bir hareket olarak değerlendireceklerini ileri sürüyordu. Sözü İngilizlere getirerek, bir pire için bir yorgan bile yakarlar 
diyordu. 57 

Harbiye Nazırı ve Baş Kumandan Vekili Enver Paşa, Alman İmparatoru'nun selamını sunmak üzere Abdülhamid'i Beylerbeyi Sarayı 'nda ziyaret etti. Kendisini salonun kapısında karşılayan eski sultana askerce bir selam verdikten sonra sarıldı ve elini öptü. Abdülhamid de güzel sözlerle kendisine iltifatta bulundu. 
Enver Paşa, padişahın selamını bildirdikten sonra, Harbiye'de okuyan küçük oğlu Abid Efendiye Mülazim-i sani rütbesi verildiğini açıkladı. Ayrıca padişahın bir arzularının olup olmadığını sorduğunu bildirdi. Abdülhamid içini çekerek 



Beylerbeyi 
Sarayı 



139 



ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU 



teşekkür etti. Sayelerinde hiçbir şeylerinin eksik olmadığını ve gece-gündüz başarıları için dua ettiğini bildirdi. 

Enver Paşa, tekrar söze başlayarak, Alman İmparatoru 'nun selamlarını ve eskiden beri var olan dostluğunu unutmadığını bildirdi. Abdülhamid de teşekkür edip mukabelede bulundu. Resmi tebligat tamamlandıktan sonra aralarında samimi olarak konuşmaya başladılar. Önce dünya siyaseti ve sonra da Umumi Harp durumu hakkında uzun uzadıya tafsilatlı bilgi alış verişinde bulundular. 
Enver Paşa, Sabık Padişaha bazı sorular sordu. Kendince halledemediği birçok meselenin ve meçhul noktaların aydınlanmasından çok memnun kaldı. Abdülhamid, epeyce uzun süren bu mülakattan sonra, Enver Paşa'nm eşi olan yeğeni Naciye Sultan'ı sordu. Küçükken güzel olduğunu, kızının da kendisine benzeyip benzemediğini sorarak kızının bir resmini istedi. Enver Paşa veda edip ayrılırken, burada bulundukça ara sıra gelip kendisini görmesini rica etti. 58 

Enver Paşa, daha sonra bir kere daha Beylerbeyi Sarayı'na gelip Abdülhamid'i ziyaret etti. Harp durumunun kötüye gittiğini anlatarak fikrini sordu. Abdülhamid de kendisine; "Bir gemiyi kaptanı yürütür. Fırtına ve tehlikenin nereden geleceğini yine kaptan keşfeder. Gemisini de ona göre idare eder. Dışarıdakiler bunu nasıl anlayabilir? Bu vaziyette benim ne yürütecek bir fikrim, ne de teklif edilecek bir tedbirim olabilir. Ben tecerrüt etmiş bir adam olduğum için, şimdi- ki durum karşısında bir şey söyleyemesem de, denizlere hâkim olan devletlere 

karşı Almanya ve Avusturya-Macaristan'm ne yapabileceğini düşünmek kâfidir" cevabını verdi. Enver Paşa gittikten sonra da, selamet tarafsız kalmakta iken, harbe atılmanın büyük bir cehalet ve tedbirsizlik olduğunu, bu hale geldikten sonra çaresiz sonuna kadar gidileceğini söyledi. Meyus bir çehreyle, "Allah devleti bu hale getirenleri kahhar ismiyle kahretsin" diyerek beddua etti. 59 

Abdülhamid'in oğlu Abdürrahim Efendi, bu sırada cepheden dönmüştü. Sultan Reşad'm iradesiyle 9 Ocak 1918 günü babasını ziyaret etmesine izin verildi. Abdülhamid, uzun zamandır görmediği oğlunu büyük bir şefkatle kucakladı. Oturdular uzun uzadıya konuştular. Genç Şehzade Abdürrahim Efendi, savaşın genel gidişi ve cephe hakkında birçok bilgi verdi. Kontrol vazifesini bizzat yapan Baş Muhafız Rasim Bey de yanlarında bulunmasına rağmen, pek çok kumanda hataları yüzünden durumun iyi olmadığını söyledi. Abdülhamid, dikkatle dinlediği oğlunun verdiği bilgilerden memnun olmakla birlikte, bunları her yerde anlatmamasını tenbih etti. Durumlarının malum olduğunu, mevcut hükümet hakkında konuşmalarının yanlış olacağını söyledi. Rasim Bey'e dönerek, "Öyle değil mi Rasim Bey?" 60 diye sordu. Bu sorusuyla evladına verdiği nasihatlere, Rasim Bey'i de şahit göstermiş oluyordu. Bu görüşme, Abdülhamid'in oğlunu son görüşü oldu. 

Abdülhamid'in memleket meseleleriyle ilgilenmesi hala devam ediyordu. Vefatından birkaç gün önce 5 Şubat 1918'de, Yunanlıların yeniden asker toplamalarını, önemli bir harekâta girişecekleri şeklinde yorumlamıştı. İngilizler'in Irak ve Filistin'de ileri harekâta devam ettiklerini ve bunun muhtemel neticelerini tahayyül etmeğe çalışmıştı. 
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İngilizlerin maksadının Arabistan'ı bizden koparmak olduğunun anlaşıldığını ve bunun da hilafet meselesi olduğunu söylüyordu. Arkasından da, iskenderun'a kadar gelirler ve daha ileri geçmezler diyordu. Uzun uzadıya düşündükten ve derin bir göğüs geçirdikten sonra; "Ah! .. Ah! .. Çok gafil avlandık! . . . Almanlar iki gemi ile bizim başımıza o kadar büyük dertler açtılar ki! . . . " 61 demekten kendini alamıyordu. Cephelerden devamlı yenilgi haberleri geliyordu. Artık Devlet-i Aliyye'nin sonunun geldiğini görüyordu. Otuz üç yıl boyunca büyük bir dikkatle yönettiği ve belli bir noktaya getirdiği koca Osmanlı İmparatorluğu gözleri önünde eriyordu. Kendisini taht'tan indiren İttihatçılar için, eğer ülkeyi on yıl ayakta tutabilirlerse elli yıl yönetmiş saysınlar demişti. Gerçekten de, on yıl gibi kısa bir zaman dilimi daha dolmadan ülke bu noktaya getirilmişti. 

Abdülhamid'in yorgun bedeni, son İslam İmparatorluğu 'nun gözleri önünde yok olmasına daha fazla dayanamadı. Mide ağrısı şikayetiyle 5 Şubatta başlayan hastalığı çok kısa sürdü. Doktorlar heyeti, artık birkaç saatlik ömrü kaldığına karar verince, canından çok sevdiği çocuklarını görmesine izin verildi. Kızları ve oğulları hemen Beylerbeyi Sarayı'na koştularsa da yetişemediler. Sultan II. Abdülhamid, çocuklarını dünya gözüyle göremeden ve kucaklayamadan 10 Şubat 
1918 Pazar günü yaklaşık altı yıldır mahpus hayatı yaşadığı Beylerbeyi Sarayı 'nda 77 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. 
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Otuz üç yıl boyunca üç kıtaya yayılmış 38 milyon Osmanlıya hükümdarlık ve 
300 milyon Müslümana halifelik etmiş olan Abdülhamid'in cenazesi, Enver Paşa'nın emriyle iktidardaki hükümdarlara uygulanan devlet merasimiyle kaldırılmasına karar verildi. Cenazesi, kendisini taht'tan indiren askerlerin omuzlarında Beylerbeyi Sarayından alınarak Topkapı S arayı 'na getirildi. Burada Hırka-i Saadet dairesinde hazırlandıktan sonra binlerce insanın katıldığı cenaze namazı kılındı. İmam efendinin mevtayı hal-i hayatında iken nasıl bilirdiniz sorusuna, bütün cemaat bir ağızdan iyi biliriz diye bağırdı. Namazdan sonra eller üzerine alınan tabutu, ağır adımlarla tekbir ve dervişlerin zikir sesleri arasında Divan yolun- 
da bulunan dedesi II. Mahmud'un türbesi yanında toprağa verildi. 62 

Doksanıncı vefat yılını idrak ettiğimiz bu büyük müslüman Türk Hakanı 'nı bir kere daha minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun! 
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